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UI. OVERZICHT VAN DE KRIJGSKUNDIGE STROOMINGEN NA
DEN WERELDOORLOG *).

Na den wereldoorlog trad, evenals na eiken grooten volkerenstrijd, een
TIJDPERK VAN OORLOGSMOEHEID in. Met begrijpelij ken twijfel vroegen
velen zich af, waartoe de krijgskunst diende, indien deze niet meer

ui staat was tot snelle beslissende operaties, die saneerend werkten in het
leven der volkeren, doch leidde tot een vierjarige ,,guerre d'usure" , die eerst
eindigde toen een der partijen van uitputting ineenzonk en die een ontred-
derde samenleving achterliet. Instede van een kunst te zijn, scheen de krijg-
voering verworden tot een slagershandwerk, waarbij het er slechts op aan
kwam, door een opeenhooping van machines, zooveel mogelijk tegenstanders
te dooden. De machine had den mensch overwonnenl Deze en dergelijke uitingen
™n men in tal van bladen lezen, veelal afkomstig van leeken, doch soms
ook van militairen of gewezen militairen, die, gedesillusioneerd, meenden, dat
** krijgskunst op het doode punt was geraakt.

Zij die zoo spraken en schreven, stonden sterk, want zij konden wijzen op
ue onbetwistbare feiten van den Wereldoorlog. Naarmate echter over deze
gebeurtenissen een meer bezonken oordeel kon worden verkregen en kon
gorden onderscheiden tusschen oorzaak en gevolg, werden de stemmen
uider en luider van hen, die wel is waar toegaven, dat de krijgvoering op een
°oa punt was geraakt, doch meenden dat dit punt kan worden overwonnen.
ooals bij elke geestelijke strooming kan men ook hier onderscheiden tusschen
(ï revolutionairen, die meenen, dat geheel nieuwe banen moeten worden

ngeslagen en de evolutionair en, die het overgeleverde en bestaande verder
^jlen ontwikkelen.

ue REVOLUTIONAIREN waren en zijn overtuigd, dat de techniek in staat is
en algeheele omwenteling in de krijgvoering teweeg te brengen en zij willen
eze mogelijkheid tot de uiterste consequenties benutten.

iot hen kan men rekenen:
«) De Italiaansche generaal DOUHET en zijn school, de predikers van den
LFSTANDIGEN LUCHTOORLOG;
r -i verkondigers van de ALMACHT VAN HET CHEMISCHE WAPEN; voorna-
JJk te vinden onder niet militair geschoolde chemici met hun ook che-

J«chjiiet geschoolden aanhang;
i\ TT~

Rocco6lVr'e^eVen indeenng der krijgskundige stroomingen is geïnspireerd door die van
wiit-f , . ORETTi in zijn boek ,,Come sera la euerra di domam" (Duitsche vertaling), doch
" " • ' hwrvan op verschillende punten af
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c) De Britsche generaal FULLER met zijn volgelingen, de voorstanders
van de VOLLEDIGE MECHANISATIE DER LEGERS.

d) De voorstanders van het kleine voortreffelijk uitgeruste en geschoolde
KWALITEITSLEGER, o.m. aangeprezen door den Duitschen generaal VON
SEECKT en den Franschen luitenant-kolonel DE GAULLE, welke richting ge-
deeltelijk samenvalt met die der voorstanders van de volledige mechanisatie.

De EVOLUTIONAIREN erkennen, dat al deze extreme theoriën juiste en
waardevolle elementen bevatten, doch zij meenen dat deze leerstellingen
elk voor zich te eenzijdig zijn om praktisch te kunnen worden verwezenlijkt.
Zij willen het nieuwe daarom versmelten met het bestaande om zoodoende te
komen tot EEN HARMONISCHE STRIJDMACHT die, zich te land, ter zee en in
de lucht kunnende ontplooien, KRACHT AAN MASSA PAART.

Het spreekt vanzelf, dat de militaire geestesrichtingen zich in werkelijk-
heid niet in zoo scherp gescheiden hokjes laten indeelen als in het voren-
staande is geschied, doch dat er tal van tusschenvormen en combinaties zijn
aan te wijzen. Voor een duidelijk overzicht is echter een min of meer schema-
tische verdeeling niet te ontberen.

In beide kampen vindt men voorts propagandisten van DE LEER DER
POLITIEK-MILITAIRE OVERROMPELING, de ,,attaque brusquée", die beoogt een
tegenstander te overvallen — hetzij in de lucht, hetzij op den grond of in de
drie dimensies - - om hem lam te slaan, alvorens het ingewikkeld geheel
eener moderne strijdmacht zich heeft kunnen ontplooien.

IV. DE LEER VAN DOUHET VAN DEN ZELFSTANDIGEN LUCHT-
OORLOG i).

In de jaren 1921—1930 ontwikkelde de sedert overleden Italiaansche
generaal DOUHET, de organisator van de Italiaansche luchtvloot, in een
reeks meesleepende geschriften de leer van DEN ZELFSTANDIGEN LUCHTOORLOG.
Tot een samenvatting van zijn leerstellingen is DOUHET niet meer gekomen,
zoodat hier en daar tegenstrijdigheden en onrijpheden vallen op te merken.
DOUHET betoogde, dat het luchtwapen, indien niet gebruikt als een hulp-
wapen van leger en vloot, doch zelfstandig massaal ingezet, in staat is snel een
beslissende overwinning af te dwingen. De daartoe te organiseeren LUCHT-
MACHT wilde DOUHET bij het begin van een oorlog verrassend inzetten tegen
de vijandelijke vliegparken om het daar aanwezige materieel (vliegtuigen met
hun gronddiensten) te vernielen. Zoover de vijandelijke vliegtuigen er des-
ondanks in zouden slagen op te stijgen, moesten deze in het luchtgevecht
worden neergeschoten. Was op deze wijze de heerschappij in de lucht verkre-
gen, dan moest de algeheele vernietiging van de vijandelijke luchtstrijdkrachten
worden nagestreefd en moest door het vernielen van de vliegtuigindustrieën
de materieele aanvulling van deze krachten worden onmogelijk gemaakt
Alsdan zouden de bombardementseskaders de handen vrij hebben om zich
te keeren tegen de bases van leger en vloot, de oorlogsindustrieën en de stapel-
plaatsen, tegen het verkeer'snet waarlangs in dit stadium een druk vervoer
plaats vindt van mobiliseerende en concentreerende troepen en van hun
levens- en krijgsbehoeften. Mocht het op deze indirecte wijze niet gelukken

*) Bronnen: VAUTHIER ,,La doctrine de guerre du General Douhet"; ALLÓHAUT ,,t-tre
prêts"; Rocco MORETTI t. a. p.; bijdragen van Kapitein ZEGERS in verschillende jaar-
gangen van het „ Wetenschappelijk Jaarbericht".
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s vijands weerstandskracht te breken, dan schroomt DOUHET niet, door het
voeren van den z.g. ONBEPERKTEN LUCHTOORLOG, over te gaan tot recht-
streeksche terrorisatie van de vijandelijke burgerbevolking, mede door ge-
bruik te maken van chemische strijdmiddelen. „Dat mag wreed, onmenschelijk,
misdadig zijn", roept DOUHET uit, „als de noodzaak morgen aanwezig is,
zal niemand schromen deze vernietigende slagen toe te brengen". Uit het feit,
dat de oorlog niet meer wordt gevoerd tusschen de Regenten en hun soldeniers,
doch tusschen de volkeren, put DOUHET de rechtvaardiging om zich recht-
streeks tegen deze volkeren te keeren.

Om een zoodanige krachtsontplooiïng van de luchtmacht mogelijk te maken
als ter uitvoering van het vorenstaande wordt vereischt, wil DOUHET op deze
macht het zwaartepunt van de oorlogsvoorbereiding leggen. Leger en vloot
moeten daartoe worden teruggebracht tot hetgeen strikt noodig is voor de
verdediging van het land tegen overvallingen op den grond en over zee. Hun
taak is feitelijk niet meer dan het dekken van de basis der luchtmacht. DOUHET
heeft dit uitgedrukt in de formule: „VERDEDIGING TE LAND EN TE WATER,
AANVAL IN DE LUCHT".

DOUHET heeft zijn denkbeelden geïllustreerd door het schetsen van een
denkbeeldig conflict tusschen Frankrijk met België en Duitschland *) , waarbij
laatstgenoemde mogendheid optreedt volgens de leer van DOUHET, terwijl
i* r ankrij k en België het zwaartepunt leggen bij de oorlogvoering op den
grond en de luchtstrijdkrachten daarbij beschouwen als een hulpwapen. Ik
behoef niet te zeggen, hoe de uitslag is. Frankrijk en België worden over-
weldigd door 1500 zware gevechtsvliegtuigen, die 3.000—4.000 ton springstof
°P 500 km van hun basis kunnen brengen. In 24 uur is het verzet der geal-
lieerden gebroken en zijn zij gedwongen om vrede te smeeken.

DOUHET eindigt dit visioen met de volgende woorden.
>.Ik heb een phantaisiebeeld ontworpen, een ander kon ik niet ontwerpen,

omdat dit beeld de toekomst moest voorstellen. Maar ik heb het geschilderd
met de kleuren, die het heden mij leverde, daarbij het penseel met mijn ver-
stand besturende.

In ieder geval geloof ik, dat wij de vraag „HOE ZAL DE OORLOG ER IN DE
LLERNAASTE TOEKOMST UITZIEN?" reeds heden met de volgende VAST-

- TAANDE UITSPRAKEN kunnen beantwoorden.
i V Za^ een wors^inS zyn tusschen geheele volkeren en alle volksgenoten
n hun leven en goederen bedreigen.

• Het zal een strijd zijn, waarin degene, die zich de heerschappij in de lucht
e te verzekeren, een beslissend voordeel heeft verkregen.

11 ' , et zal een uiterst hevigen strijd met een vernietigend karakter zijn, vóór
"e°ogende het moreele weerstandsvermogen van de tegenpartij te breken, dus

4 StÏÏ^ me* een snene en economische beslissing.
is Za^ een s*rrJd zijn, waarin degene, die onvoldoende bewapend

élkCen ^C^e8enneid zal krijgen het verzuimde in te halen, dus een strijd,
i„4. e,Wordt beslist door de strijdkrachten, die bij den aanvang van het con-
* slagvaardig zijn.
^ erhalve verlangt de VOORBEREIDING TEN OORLOG IN DEN HUIDIGEN TIJD:

scha ,schepping van een luchtvloot, die in staat is den strijd om de heer-
ln de lucht op te nemen en wel de sterkste luchtvloot, die met de

te bouwen en te bemannen is.
Weer8egeven in „Revue des Deux-M ondes" , 15 Mei 1932, generaal

nouvelle doctrine de guerre-L' oeuvre du général Douhet" .
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b. De voortdurende paraatheid van deze luchtvloot, daar zij oogenblikkelijk,
nog vóór een oorlogsverklaring, moet kunnen opstijgen en niet kan worden
versterkt vóór de beslissing in de lucht is gevallen.

c. De omvorming van leger en vloot tot organismen, die zooveel mogelijk
onafhankelijk zijn van het achterland en van de verbindingen, voor het geval
zij moeten optreden als onverhoopt de tegenpartij de heerschappij in de lucht
mocht verkrijgen.

d. De studie van de samenwerking tusschen de drie deelen van de weermacht
— luchtmacht, leger en vloot — volgens het beginsel ,,aanval in de lucht, weer-
stand, op den grond en op zee".

e. Het treffen van maatregelen op verschillend gebied, die het den Staat mogelijk
zullen maken de vijandelijke luchtaanvallen zoo goed mogelijk te doorstaan
(luchtbescherming, verspreiding van belangrijke industrieën, enz.).

En hierop laat DOUHET volgen:
„Daar de verschrikkingen van een luchtaanval hoofdzakelijk op het

moreel van de bevolking inwerken, moet de nationale trots, de tucht
en de opvoeding van de massa in nationalen geest met alle krachten
worden bevorderd".

De denkbeelden van DOUHET hebben een zeer grooten invloed uitgeoefend.
Schier allerwege zijn, naast de legers en vloten, luchtmachten verrezen. De
officieele oprichting van de Duitsche militaire luchtmacht heeft dit jaar
plaats gehad. De kracht van het nieuwe wapen wordt wel het beste gedemon-
streerd door de hardnekkige doch vergeefsche pogingen, welke zijn en worden
gedaan om dit wapen aan de souvereine staten te ontwringen en te interna-
tionaliseeren. Vooral Engeland, waarvan de ,,splendid isolation" een fictie
is geworden, heeft dit denkbeeld, uit begrijpelijk egoïsme, gepropageerd.

MOETEN wij NU ECHTER DE DENKBEELDEN VAN DOUHET VOOR 100%
AANVAARDEN? Reeds dadelijk worden wij tot voorzichtigheid gemaand door
de omstandigheid, dat nergens de geheele aanvalskracht van een volk is gecon-
centreerd in het luchtwapzn en leger en vloot zijn teruggebracht tot defensieve
organen. Toch waren hiertoe de omstandigheden gunstig. Landen als Rusland,
Italië en Duitschland, die op allerlei gebied geheel nieuwe wegen zijn inge-
slagen, zouden zich zeker niet door behoudzucht hebben laten weerhouden
de leer van DOUHET integraal toe te passen, indien de machthebbers van de
juistheid daarvan overtuigd zouden zijn geworden.

DOUHET gaat van den grondslag uit, dat het mogelijk is, bij het begin van
een conflict met de eene luchtvloot de andere te vernietigen. Sedert het ver-
schijnen van zijn eerste geschriften zijn echter maatregelen naar voren ge-
bracht, welke een dergelijk oogenblikkelijk succes ten zeerste bemoeilijken,
n.l. een reeds in vredestijd verspreide opstelling van de luchtstrijdkrachten en
het aanleggen van onder gr ondsche vliegparken. Voorts zijn de luchtverdedigings-
middelen, welke voorzeker deze belangrijke objecten in de eerste plaats zullen
beschermen, in vermogen toegenomen. Hebben beide partijen deze aange-
legenheden naar behooren verzorgd, dan is er dus v zei kans, dat geen der beide
luchtvloten bij het begin van een conflict zal worden vernietigd. In dit geval zal
de luchtoorlog dus met afwisselend succes worden voortgezet, want het
meesterschap in de lucht is nimmer permanent, steeds plaatselijk en tijdelijk.

Is het eerste gedeelte van DOUHET'S programma niet naar wensch verloo-
pen, dan komt ook de uitvoering van de volgende gedeelten in gevaar. Immers
een luchtvloot is afhankelijk van de grondinstallaties en inmiddels zijn de legers
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zoover niet tot defensieve organen teruggebracht — in beweging gekomen
en bedreigen deze inrichtingen.

Nu zullen de luchtstrijdkrachten moeten worden ingezet om, door bom-
bardementen van verkeerswegen, stations, bruggen, enz., den voortgang van
het vijandelijke leger te keeren. Zij zullen daarbij te doen krijgen met de
jachteskaders van de tegenpartij en met diens afweermiddelen op den grond.

Als wanhoopsdaad zullen de bombardementsvliegtuigen zich voorts kunnen
keeren tegen de vijandelijke burgerbevolking, hierdoor uiteraard hun greep
°P 's vijands leger verzwakkende. Het doel zal hierbij zijn, door het versprei-
den van schrik en ontsteltenis, het moreel van deze bevolking te breken.
Ook hier zullen de aanvallers, in dezen gedachtengang, niet, zooals in het
beeld van DOUHET, ongestoord dood en verderf kunnen zaaien, doch 's vijands
afweermiddelen in de lucht en op den grond tegenover zich vinden. Toch zal
hun uitwerking voorzeker verschrikkelijk kunnen zijn. Zal deze echter den weer-
standswil van het aangevallen volk kunnen breken? Dit zal er geheel van
afhangen in hoever het is gelukt dit volk op te voeden in den geest, die DOUHET
zelf aangaf als het tegenmiddel tegen zijn oorlogsmethode, in den geest van
°ns Nederlandsche ,,Ik zal handhaven". Van de mate, waarin de tegenpartij
deze geest bij het vijandelijke volk aanwezig acht en voorts van de waarde,
f|ie hij aan diens afweer- en beschermingsmiddelen toekent, zal het ook af-
hangen of hij van terrorisatie der burgerbevolking heil zal verwachten.

Is deze moreele en materieele wapenrusting bij een volk aanwezig, dan is
Waar, wat Luitenant-kolonel ACKERMANN, leider van de Zwitsersche militaire
luchtvaart, omtrent de theorie van DOUHET heeft gezegd, n.l. dat het is:
,,Une utopie dangéreuse, basée sur une fausse interprétation de divers f acteur s",
want, om een oorlog te winnen is het noodig „que Ie fantassin mette Ie pied
sur Ie sol ennemi et qu'il s'y maintienne". Het optreden van de Italianen in
Abessynië is deze uitspraak sedert komen bevestigen.

Alvorens van den zelfstandigen luchtoorlog af te stappen, wil ik er nog op
wijzen, welk een groote preventieve kracht er van een Nederlandsche luchtmacht
kan uitgaan, indien deze kwalitatief en kwantitatief zoo sterk is, dat zij door
' e belligerenten, die het uiterste zullen moeten beproeven om het overwicht
a^n hun zijde te brengen, in staat wordt geacht de schaal naar een van beide
zrjden te doen doorslaan.

Houden wij van het voorgaande in gedachte, dat het luchtwapen van
|ien hulpwapen van leger en vloot, is gegroeid tot een macht naast
^j>er en vloot, tot een geweldige macht, die evenwel niet in staat is
**en de last der landsverdediging te torsen, doch zich moet invoegen

n het organisme der weermacht.

(Wordt vervolgd.)


