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Aan het einde van de vorige en in het begin van
onze eeuw werd in zuidelijk Afrika een tweetal
vrijheidsoorlogen — in navolging van het Engel-
se woordgebruik vaak, doch ten onrechte. Boe-
renoorlogen genoemd — uitgevochten tegen het
toenmalige Britse imperialisme dat kennelijk
niet genoeg had aan de eigen koloniën in dat
deel van Afrika, Natal en Kaapland. De rijke
diamantvelden van Transvaal en Oranje Vry-
staat hadden de hebzucht van Groot-Brittannië
opgewekt, en toen in 1877 bovendien nog de
goudvelden van Lydenburg werden ontdekt, in
het voormalige Transvaal dat inmiddels Zuid-
Afrikaansche Republiek heette, annexeerde het
Britse imperium schaamteloos de beide repu-
blieken welker onafhankeli jkheid het eerder -
in de Conventies van Zandrivier respectievelijk
Bloemfontein — plechtig had gewaarborgd.
Het gevolg was uiteraard dat de Boeren de wa-
pens grepen en zich te weer stelden tegen die
agressie. In deze Eerste Zuidafrikaanse Vrij-
heidsoorlog (1880-'81) leden de Britten tot hun
niet geringe verbazing een reeks gevoelige ne-
derlagen — Bronkhorstspruit, Laingsnek, Ungo-
go, Amajuba — die hen noopten het echec van
hun pogingen te erkennen in de Conventies van
Pretoria (1881) en Londen (1884).

Toen evenwel binnen enkele jaren nadien de
rijkste goudvelden ter wereld in Witwatersrand
in Transvaal werden ontdekt, stak de hebzucht
andermaal de kop op. Rhodes was de aanstoker
achter de Uitlandersopstand tegen de Trans-
vaalse president Kruger; en ook achter de Jame-
sonraid, die gelijktijdig met die opstand moest
worden uitgevoerd, kon de Britse hand worden
onderkend. Na veel geharrewar en intimidatie-
pogingen leidden die machinaties tot de Twee-
de Zuidafrikaanse Vrijheidsoorlog (1899-1902),
waarin de beide Boerenrepublieken samen aan-

traden op grond van een eerder gesloten verdrag
van wederzijdse bijstand. Aanvankelijk pasten
de Boeren een onjuiste strategie toe: in plaats
van hun invallen in Natal en de Kaapkolonie te
richten tegen de spoorwegen die essentieel wa-
ren voor alle troepentransport en logistieke ver-
voeren, beperkten zij zich tot het belegeren en
neutraliseren van de nabij hun grenzen liggende
Britse garnizoenen en tot het versterken van hun
eigen grensverdediging. Weliswaar brachten zij
het Britse offensief tot staan bij Stormberge,
Magersfontein en Colenso. gevolgd door klin-
kende overwinningen aan de Tugela bij Spion-
kop, bij Vaalkrans, Wynne's hoogte en Harts-
hoogte, maar zij zagen zich wel gedwongen het
beleg van Ladysmith, een der Britse grensgarni-
zoenen in Natal, af te breken.

Het genadeloos wrede optreden van Roberts en
Kitchener, die achtereenvolgens daarna de Brit-
se operaties leidden, brak de weerstand van het
merendeel der strijdenden, die vrouwen en kin-
deren verloren in de concentratiekampen die
verscheidene tienduizenden het leven kostten.
Slechts een Gideonsbende van 22.000 man zette
de strijd voort. De ervaring van het verleden had
hen geleerd dat het aan zelfmoord gelijkstond
als zij zich met de ruim tienvoudige vijandelijke
overmacht in het open veld zouden willen me-
ten. En daarom opereerden deze ,,bitter-en-
ders", zoals zij veelbetekenend werden ge-
noemd, in kleine groepen die het hun bekende
terrein voortreffelijk wisten uit te buiten en die,
bereden en daardoor hoogst beweeglijk, de
vijand onophoudelijk bleven bestoken met ver-
rassende acties die het hem onmogelijk maakten
zijn gezag metterdaad tot gelding te brengen in
de veroverde gebieden. De guerrillatactieken
van deze kleine eenheden, die geen vaste organi-
satievorm hadden doch alle als commando wer-
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den betiteld, leverden niet alleen tal van mi l i ta i -
re successen op maar schraagden ook het aange-
taste moreel van een geterroriseerde burgerbe-
volking die het ontbrak aan middelen en moed
om de overweldiger gewapenderhand te bestrij-
den. In de eindfase van de oorlog slaagden ver-
scheidene commando's zelfs erin de strijd te ver-
plaatsen naar het hol van de leeuw, de Kaapko-
lonie waar de Britten reeds sinds 1814 heer en
meester waren; hun optreden bewoog de daar
wonende Boeren ertoe, tegen de Britten in op-
stand te komen!

Dat ook die successen de uiteindelijke nederlaag
niet hebben kunnen afwenden, is uiteraard wel
bekend. De „Rooineks" behaalden ten slotte de
zege, al moet die voor hen toch een wrange bij-
smaak hebben gehad. Het Britse imper ium was
immers enkele malen gevaarlijk dicht langs de
rand van de afgrond gewankeld, en dat door toe-
doen van een handvol strijders, die toch aller-
minst in de krijgskunde geschoold mochten he-
ten maar die in wezen niet veel anders mee-
brachten dan een hoog moreel, een uitstekende
lichamelijke conditie, een grote terreinvaardig-
heid en een vaste hand van schieten.

Het zou waarschijnlijk ietwat overdreven zijn, te
willen concluderen dat de Britse mil i ta i r een hei-
lige angst voor de Boerencommando's moet
hebben overgehouden aan de afstraffingen die
dezen hem hebben toegediend. Wel kan worden
vastgesteld dat de Britse legerleiding vervuld
moet zijn geweest van ontzag voor de strijdwijze
van deze bekwame tegenstanders. Immers, al-
leen daaruit laat zich verklaren waarom veertig
jaren later, toen Groot-Brittannië zich gecon-
fronteerd zag met een schier onafwendbare ne-
derlaag, niet alleen de tactieken maar zelfs de
benamingen werden overgenomen van de eer-
tijdse vijand in een verbeten poging de agressor
Duitsland het leven zuur te maken in het door
deze vermeesterde gebied en daarbij tevens het
moreel op te vijzelen van zowel de onderworpen
als de eigen bevolking. Dat in die onvoorstel-
baar donkere periode werd teruggegrepen op de
lessen die in Zuid-Afrika waren geleerd, kan
misschien worden beschouwd als een nood-
sprong; maar zeer zeker was het een hommage
aan de Boerencommando's van weleer.

The Commando Memorial, Spean Bridge (Invcrness-
shire), aan het westelijke uiteinde van de Cïreat Glen,
niet ver van Achnacarry naar /ich het Depot — later
Commando Basic Training Centre — bevond en waar
in de Tweede Wereldoorlog opleiding en oefeningen
plaatsvonden

Bitter-enders anno 1940

De evacuatie van de Britse expeditionaire macht
uit Duinkerken van 27 mei tot en met 3 j u n i 1940
en de daarna onvermijdelijke capi tu la t ie van de
Franse strijdkrachten op 22 jun i 1940 had de
Duitse legers gebracht aan de kusten van Het
Kanaal en de Atlantische Oceaan. Het nu on-
middell i jk bedreigde Britse e i landenr i jk zou
zich in eerste instantie moeten voorbereiden op
een verdediging van het eigen territorium, ter-
wijl de daarvoor nodige wapens goeddeels in
Duinkerken waren achtergebleven en het mo-
reel van stri jdkrachten en thuisfront f l inke deu-
ken had opgelopen. Reeds op 4 juni had Chur-
chil l in zijn beroemde peroratie in het Lagerhuis
aangekondigd vastbesloten te zijn de strijd voort
te zetten tot de eindoverwinning zou worden be-
haald: wij zullen niet weifelen of aarzelen.
Wij zul len doorgaan tot het einde, wij zullen
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